Stichting Vrienden van het Vredeskerkje

Vriendennieuws najaar 2025

Inleiding

Het kerkje heeft een energieke periode achter de rug en verwacht een voorspoedig najaar.
Na de ingrijpende restauratie staat het monument er weer prachtig bij. De toegangstrap, de
waterpomp en de pijlers bij de ingang zijn deskundig hersteld. Het hek is gerepareerd en
geschilderd. Tot nu toe is er gelukkig geen wateroverlast en de tuin wordt binnenkort
opgeknapt. En dan hopen we op een mooie, kleurrijke herfst in Bergen aan Zee.

R

De afgelopen maanden waren er uiteenlopende activiteiten in het Vredeskerkje. Naast de
traditionele zomerdiensten, gewijd aan Sterke vrouwen in de bijbel, zijn er dit jaar al dertien
huwelijken gesloten, vele concerten gegeven, succesvolle Open dagen gehouden en was er
een Open Monumentendag in september. We verheugen ons op de Kunst10Daagse in
oktober en op een nieuwe serie Gedachten aan Zee in de winter.

De restauratie is financieel ook zo goed als bijna afgesloten. Wij zijn daarbij enorm gesteund
door alle bijdragen van particulieren, ondernemers, fondsen en niet in de laatste plaats
dankzij u, de Vrienden. Het is gelukt om binnen de begroting te blijven; het wachten is nog
op de definitieve vaststelling door de provincie Noord-Holland van het bedrag van de
restauratiesubsidie. Middels eerder verleende voorschotten is het grootste deel al
ontvangen. Men bestudeert nu de door ons ingediende en van een accountantsverklaring
voorziene eindverantwoording. Het bestuur hoopt en verwacht nog een substantieel bedrag
te kunnen ontvangen.

Verder zijn de exploitatieopbrengsten uit de verhuur van het kerkje, collectes en activiteiten
op zodanig niveau dat we er weer in slagen een kleine reserve op te bouwen.

Alle activiteiten en het daarmee gemoeide werk, alles met het doel de instandhouding van
dit unieke gebouw, zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van de Vrienden,
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maar evenmin zonder de grote inzet van alle vrijwilligers. Het bestuur is de Vrienden en de
vrijwilligers daar zeer dankbaar voor!

Tot slot: Recent bereikte ons het bericht dat Willem Dutilh is overleden. Willem is van 1988
tot eind 2017 voorzitter geweest van onze stichting. In 1995 nam hij samen met Valti van
Reenen het initiatief tot de oprichting van de stichting Vrienden van het Vredeskerkje. Wij
gedenken Willem met veel waardering voor zijn persoon en zijn inspanningen voor en
betrokkenheid bij het kerkje.

Namens het bestuur van stichting MAD
Dick Sluis, voorzitter.

Zinderende 10 zonnige zomervieringen

Lag het aan het thema? Waren het de gastvrouwen, muzikanten of voorgangers? Lag het
aan het gevoerde beleid van de afgelopen jaren of is G'D gewoon terug in Bergen aan Zee?
Nu is G’D natuurlijk nooit weggeweest, dus ik vermoed dat dit het is: afgelopen zomer viel
alles een keer helemaal op de juiste plek en hadden we een crew die haar taak serieus nam.
Het was misschien wel de meest succesvolle en geprezen zomerserie ooit in ons kerkje-voor-
allen.

Dat bleek ook uit de cijfers: in totaal kwamen er 488 bezoekers naar de tien vieringen, dus
gemiddeld 48,8. Zo’'n hoog gemiddelde hebben we sinds mensenheugenis niet gehad. Wel
hebben we de afgelopen tien jaar een trend gezien van gemiddeld 30 naar gemiddeld iets
meer dan 40. Dit jaar steeg dat cijfer dus zelfs naar bijna 50. Ook de opbrengst van de
collectes was nog nooit zo hoog: €3186! Gemiddeld €6,50 per persoon. Een mooi resultaat
en richting kostendekkend.

Ds. Johan Visser (Noorderkerk Amsterdam) op 21 juli 2025

Een belangrijke rol was weggelegd voor de kerkvader van Bergen aan Zee, Ferdinand van
Melle. Als medeauteur van het boek uit 2008 over de geschiedenis van het Vredeskerkje
weet Ferdinand veel over het leven en werk van de stichter van het kerkje, Marie Amalie
Dorothea van Reenen-Volter. Het is nu 100 jaar geleden dat zij stierf en daarom luidde het
thema van de zomervieringen Sterke vrouwen... kom je die ook tegen in de Bijbel? Nou, het
antwoord was natuurlijk: ‘JA!" De volgende namen passeerden de revue en kregen postuum
een eerbetoon in de vorm van een viering waarin zij centraal stonden: Abigail, Tamar, Judith,
Anna, Maria, Junia, Lilith, Ruth en G’D zelf.



Naast tien verschillende voorgangers hadden we 26 muzikanten, waaronder twaalf zangers
en de volgende instrumenten: piano, fluit, viool, saxofoon, gitaar, bugel, trompet en orgel.
Wil je weten wie en wat? Kijk dan op onze website www.vredeskerkje.nl.

Vier verschillende dames namen de rol van gastvrouw op zich en vier verschillende
bestuurders van de Stichting MAD spraken een welkom uit. Van de tien voorgangers
identificeerden zich zes als man, drie als vrouw en één als queer. Verder kwamen zes van
hen uit de Protestantse Kerk Nederland, drie uit de rooms-katholieke traditie en één uit de
Remonstrantse Kerk. Graag bedank ik hen allen bij dezen voor een zinderende zomer.

De volgende vieringen in het Vredeskerkje zijn op 1° Kerstdag 25 december om 16.00 uur en
1¢ Paasdag 5 april 2026 om 10.30 uur.

Engele Wijnsma
Bestuurslid ‘geestelijk leven’ bij Stichting MAD, predikant Ruinekerk Bergen

Gedachten aan Zee

Gedachten aan Zee is een samenwerking tussen de
Stichting Kunstgetij en de Stichting Vrienden van het
Vredeskerkje.

De bijeenkomsten vinden plaats op zondagmiddag in
het Vredeskerkje. Aanvang 15.00 uur. Sluiting rond
17.00 uur. Moderator is Joop Bekius uit Bergen.

gedachten
aan zee

Na de succesvolle bijeenkomsten in eerdere jaren
hebben we ook voor deze winter weer een
lezingencyclus bedacht. En hoe kan het ook anders, in
het honderdste sterfjaar van Marie van Reenen is

het thema De kracht van vrouwen.

Op 2 november geeft René van der Heijden, schrijver van de biografie De tsarina van
Bergen, de aftrap: Wat Marie van Reenen ons nu nog te zeggen heeft.

14 december: Carla Stiekema, docent Hogeschool van Amsterdam, werkend aan een
proefschrift over de ‘rode freule’ Cornelie Huygens, tijdgenote van Marie van Reenen.
Thema: Onderwijs aan vrouwen en meisjes rond 1900.

1 februari 2026: Anne-Maartje Lemereis, componist, pianist en docent en tot de
jaarwisseling Componist der Nederlanden. Thema: Een ondernemende vrouw als Componist
der Nederlanden, is dat anders?

1 maart: Arthur Japin, schrijver van onder meer Wat stilte wil, het leven van zangeres Anna
Witsen, die, anders dan haar tijdgenoot Marie van Reenen, geen ruimte kreeg voor haar
talent. Thema: Wat was de positie van talentvolle vrouwen eind 19¢ begin 20¢ eeuw?

12 april: Josephine Rombouts, housekeeper van een kasteel in Schotland en schrijver van
het boek Opmerkelijke vrouwen. Thema: Hoe ontwikkelde zich de positie van vrouwen door
de eeuwen heen? En welke iconische voorbeelden zijn daarbij te vinden?


http://www.vredeskerkje.nl/

Kunst1l0Daagse 2025

Tijdens de Kunstl0Daagse van vrijdag 17 oktober tot en met zondag 26 oktober bieden wij
talentvolle kunstenaars graag de gelegenheid hun werk in het Vredeskerkje tentoon te
stellen. Dit jaar is er een unieke combinatie te zien van een oorspronkelijke Bergenaar, Jaap
Sluis en een Utrechter, Johan Klijn.

Johan Klijn Jaap Sluis

Jaap maakt inspirerende vergezichten en zijn werk laat zien hoe hij betrokken is bij de kust
en de duinen.

Hij refereert aan de expressionistische Bergense schilder Jaap Min (1914-1987) en zit het
liefst op een bankje aan het Wiertdijkje. “Als je op dat bankje een uur gaat zitten en eens een
uur voor je uitkijkt, dan waan je je in het paradijs.” www.roelofsensluis.nl

——

Johan is meubelmaker, natuurkundedocent, vader, vriend, kunstenaar, vormgever en
ontdekker. In hout laat hij zien wat de mogelijkheden zijn. Artistiek maar ook praktisch. Voor
deze tentoonstelling heeft hij extra aandacht besteed aan het Vredeskerkje en de
verbeelding in hout www.klijndomein.nl.

Op zaterdag 18 oktober vindt de officiéle opening om 15.00 uur plaats. Tijdens de
Kunst10Daagse is het kerkje dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Haye van der Werf, voorzitter Stichting Vrienden van het Vredeskerkje


http://www.roelofsensluis.nl/
http://www.klijndomein.nl/



